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Overweging - Gedenken schept toekomst

De kerk leeft van gedenken. In veel kerken worden nog iedere zondag de
woorden gesproken: ‘... doe dit tot mijn gedachtenis.” Met het uitspreken van
deze woorden wordt uitgedrukt dat de navolging van Christus niet iets is uit een
ver verleden, niet iets van 2000 jaar terug, maar nog steeds uiterst actueel is.
In het breken van het brood in de Maaltijd van de Heer wordt iedere keer weer
gezegd: ‘Leef, zoals Ik geleefd heb. Deel wat je hebt, je brood, je leven. Laat
Mij tot leven komen in jouw leven.’

Op déze wijze iemand gedenken is dus iets anders dan alleen maar terugkijken.
Het betekent juist dat je je gaat afvragen: ‘Wat heeft deze persoon te maken
met mijn eigen leven? Hoe kan ik zé leven, dat zij/hij voortleeft?’ Bij uitstek geldt
dit voor Jezus van Nazareth, maar evengoed voor andere inspirerende vrouwen
en mannen. Zij roepen je als het ware toe: ‘Zie, het is mogelijk om te leven zoals
God mensen bedoeld heeft; wij gingen je voor!’ Zo kan het gedenken van
bijvoorbeeld oorlogsslachtoffers er toe leiden dat je in verzet komt tegen die
krachten die mensen vernederen, in de hoek drukken, vermoorden.

De vredesbeweging kent een lange traditie van gedenken. Grote namen als
Mahatma Gandhi, Aletta Jacobs en Martin Luther King zijn nog steeds
voorbeelden waaraan vrouwen en mannen zich optrekken, die ons in staat
stellen om te geloven dat het inderdaad mogelijk is om als mensen van God te
leven.

Heleen Ransijn, theologe, vertelde eens: “Zelf heb ik een gedachtenisplaatje
van Kees Koning in mijn portemonnee zitten. Dat kreeg ik bij zijn begrafenis.
Kees was een radicale vredesactivist. Hij woonde in een soort schuurtje achter
een klooster in Eindhoven en had zo goed als geen bezittingen. Zijn hele leven
stond in het teken van verzet tegen bewapening en militarisme. Daar had hij
veel voor over, zelfs honger lijden als hij aan een vasten-campagne deelnam
en gevangenschap als zijn acties hem in conflict brachten met de Nederlandse
wet. Maar bij dit alles had hij één principe dat stond als een huis: geen geweld
tegenover enig levend wezen, mens, dier of plant. Zo radicaal als hij zal ik
wellicht nooit worden. Maar zijn gedachtenis zet me aan om mijn eigen leven
kritisch te toetsen aan dat principe van onvoorwaardelijke en geweldloze inzet
voor de vrede. ledere keer als ik mijn portemonnee gebruik, word ik hieraan
herinnerd. De gedachtenis aan Kees Koning, Gandhi en zoveel anderen wijst
ons een weg naar de toekomst."



Ze houdt de hoop levend dat het toch mogelijk is om de wereld een klein
stukje bewoonbaarder te maken voor allen. En dat er eens, God weet
wanneer, een tijd zal zijn waarin mensen niet meer gewapend tegenover
elkaar staan, maar schouder aan schouder aan elkaars geluk zullen werken.
Voor velen is die hoop een zaak van leven of dood. Daarom is het goed
gedachtenisplaatjes als van Kees Koning in je portemonnee of in je hart te
houden...

Ds. Daan Bargerbos

KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

Zondag 1 oktober 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Israélzondag
Dienst in Diever

Zondag 8 oktober 10.00 uur Drentse Dienst
Dienst in Dwingeloo

Zondag 15 oktober 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Viering Heilig Avondmaal
Dienst in Diever

Zondag 22 oktober 10.00 uur Morgengebed.
Dienst in Dwingeloo

Zondag 29 oktober 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Gedachtenisdienst
Dienst in Diever



HERVORMDE GEMEENTE

Bij de komende diensten
De volgende teksten zijn aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

1 oktober — 2¢ zondag van de herfst
Ezechiél 18,1-4.25-32; Mattelis 21,23-32.

8 oktober — 3¢ zondag van de herfst
Jesaja 5,1-7; Mattels 21,33-43.

15 oktober — 4¢ zondag van de herfst
Jesaja 25,1-9; Mattels 22,1-14.

22 oktober — 5°¢ zondag van de herfst
Jesaja 45,1-7; Mattels 22,15-22.

29 oktober — 6° zondag van de herfst
Deuteronomium 6,1-9; Mattelis 22,34-46.

Dréntse dienst op 8 oktober

Eens per jaar zijn we gewoon om een dienst in onze eigen taal, in het Drents
te houden. Het mooie daarvan is dat de woorden net anders klinken, het
gesprokene komt dichterbij, komt wellicht meer binnen. Voor de Drenten
onder ons is dat vertrouwd, de taal van het hart. Voor de niet-Drenten een
mooie gelegenheid om es tussen de regels door te luisteren: wat wordt er nou
eigenlijk gezegd?

In deze dienst is er geen preek — we houden wel tussenzangen! En we lezen
uit het boek Spreuken. Naor wat de Wiesheid oens te vertellen hef! Van harte
welkom op zondag 8 oktober om 10 uur in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

George de Roo

Morgengebed op 22 oktober, in de Nicolaaskerk te Dwingeloo

Op 22 oktober is er een morgengebed, voorbereid door Coby van Muijen,
Bertina Bruins en Arie de Muij. Met medewerking van de PancratiusCantorij
onder leiding van Esther de Vos en met Geert Jan Pottjewijd op het orgel, zullen
we er met elkaar een klinkende dienst van maken.

Annie Mulder



Gedachtenisdienst 29 oktober

In deze dienst in Diever bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd
mens moest missen door de dood. We noemen in de dienst de namen van de
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij willen hiermee niet
hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij mochten betekenen tijdens
hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen hun naam in het geloof dat
mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God, de Eeuwige, bij wie de bron
van leven is en de gedachtenis van onze namen.

In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam ook een kaars
aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars
te ontsteken aan de paaskaars.

Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt over de schaduw van de dood.
De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men verwacht
te komen en met hoeveel personen.

De volgende namen zullen in die dienst worden genoemd:

Marchje Krol-Pekel
Adrianus Jacobus Gaasbeek
Geertruida Cornelia Filippo-Maters
Rika van Nijen-ter Wal
Harm Pol
Hendrikje Hummel-Nijzingh
Trude Lakke
Titia Veenstra
Antje Noorman-Boonstra
Meindert Vellinga
Jantien van Kampen-Groen
Antonius Marten de Wit
Janny Moes — Noord
Daan Bargerbos

Vervoer Diever - Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten,
u kunt bellen met Martha Pluim, 06-55255122



VAN DE KERKENRAAD

Aan alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Diever en van de
Hervormde Gemeente Dwingeloo

Onze gemeenten werken al een aantal jaren samen. De afgelopen jaren zijn wij
naar elkaar toegegroeid en doen we steeds meer gezamenlijk om zo elkaar te
helpen en te versterken met tot doel onze geloofsgemeenschap in de dorpen
Diever en Dwingeloo levend te houden.

Beide kerkenraden hebben het voorgenomen besluit genomen om samen te
gaan tot één gemeente. Samengaan is de kerkordelijke aanduiding voor het
fuseren van gemeenten. De kerkenraden willen u als gemeenteleden kennen
in en horen over dit voorgenomen besluit op een gezamenlijke gemeenteavond
op woensdag 18 oktober 2023 om 19.30 uur in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.
Op die avond zult u worden geinformeerd over het samengaan en de
bijbehorende documenten. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen en om uw mening kenbaar te maken.

De bijbehorende documenten (waaronder het besluit tot samengaan, de
plaatselijke regeling, het beleidsplan, meerjarenbegrotingen van colleges van
kerkrentmeesters en colleges van diakenen) liggen vanaf donderdag 12 oktober
2023 ter inzage in de consistories van de beide kerken. U kunt een afspraak
maken om ze in te zien: Voor Diever met Riemie Godeschalk tel: 0612191945
en voor Dwingeloo met Roelof Bolding tel: 0620186472.

Wij hopen u allen te ontmoeten op woensdagavond 18 oktober a.s.

Namens beide kerkenraden
Riemie Godeschalk en Roelof Bolding

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecte maanddoel cvk oktober

Het collecte maanddoel van het cvk in de maand oktober is bestemd voor het
kerkbeheer en dan met name voor bestrijding van kosten voor PR, Publiciteit
en Communicatie.

Deze collecte staat in het teken van “Publiciteit”. Hoe informeren wij onze
omgeving? Niet alleen de gemeenteleden maar ook alle andere
belangstellenden (dorpsgenoten en vakantiegangers) over onze gemeente en
ons kerkgebouw. Daarvoor maken we in de breedste zin gebruik van: ons
kerkblad, de lokale media, onze website, het internet, de lokale lichtkrant,
gefrankeerde brieven, mededelingenborden, folders etc. etc. etc. Aan al deze
noodzakelijke publicitaire zaken zijn kosten verbonden.



Zondag 1 oktober is de 3%/ uitgangscollecte cvk bestemd voor: PKN, Kerk
en Israél

De relatie met het volk Israél is voor de Protestantse Kerk een essentieel
onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden
met Israél vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van
ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop
zijn alle activiteiten van Kerk en Israél gericht. Daarnaast zijn er de jaarlijkse
ontmoetingsdagen Kerk en Israél en het internetproject “De Uitdaging”. Met uw
bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en
gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk.

De collecte van het cvk op zondag 29 oktober: Hervormingsdag

Op Hervormingsdag staan we stil bij het begin van het Protestantisme. Want
als Luther zijn stellingen niet op de deur van de kapel in Wittenberg had
gespijkerd, hadden de protestantse gemeenten, die Nederland rijk is, niet
bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven we vandaag in de collecte voor het
werk dat de PKN doet om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Ook
onze gemeente maakt gebruik van de adviezen en ondersteuning, die de PKN
biedt. Dat werk ondersteunen we graag. Vandaar dat wij vandaag collecteren
voor het bovenplaatselijk werk van de Kerk, zodat ook in de toekomst deze
ondersteuning mogelijk kan blijven.

Jaap Ruiter
DIACONIE
Diaconie collectes oktober

1 oktober Fonds Slachtofferhulp

Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie al
meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Het doel is dat alle
slachtoffers na een traumatische ervaring de juiste hulp ontvangen, zodat zij
daarna, op basis van eigen veerkracht, een leven kunnen leiden dat niet in het
teken staat van slachtofferschap. Het fonds heeft programma’s voor
slachtoffers van geweldsmisdrijven, kindermishandeling, medische incidenten,
seksueel geweld, verkeersongelukken en noodhulp. Daarnaast vervult het de
rol van fondsenwerver, belangenbehartiger, voorlichter, innovator en financier,
ook van diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Stuk voor stuk draagt dit bij
aan de verbetering van de hulp aan slachtoffers.



8 oktober Wijdekerk

De Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf afkomstig
uit de LHBT+ groep of nauw bij hen betrokken. Hierbij staat LHBT+ voor iedere
genderidentiteit of andere seksuele gerichtheid tussen gelijkwaardige
personen. leder mens moet zichzelf kunnen zijn binnen de kerkgemeenschap.
De stichting wil begrip creéren en een open en respectvol gesprek op gang
brengen. Op de website van de stichting kunnen ervaringen gedeeld worden en
is het voor kerken mogelijk kenbaar te maken door middel van het invullen van
een vragenlijst hoe hun beleid is op het gebied van welkom zijn, lid mogen zijn,
dopen/belijdenis doen, deelnemen aan het avondmaal, vrijwilliger zijn, een
kerkelijk ambt bekleden en een zegen vragen over een relatie. Op de laatste
kerkenraadsvergadering is besloten deze vragenlijst voor onze beide kerken
positief op alle punten in te vullen.

15 oktober Voedselbank

De collecte voor de Voedselbank behoeft nauwelijks meer een toelichting. We
kennen allemaal de problematiek, ook binnen onze zo op het oog welvarende
gemeente Westerveld. De koning heeft in de troonrede niet voor niets verwoord
dat het politieke thema voor het komende jaar armoedebestrijding is. Steeds
meer mensen komen in de financiéle problemen en helaas ziet het er niet naar
uit dat hierin voorlopig een kentering zal komen. Daarom is onze hulp voor de
Voedselbank hard nodig, niet alleen door het geven van producten in natura
maar ook zeker financieel (0.a. vanwege hoge energiekosten bij de opslag van
voedselproducten).

22 oktober Siloam Curacao

Siloam is een christelijk gezinsvervangend huis voor kinderen op Curacao. Het
primaire onderdeel is het Kinderzorg Paviljoen. Het wordt al jaren geleid door
Robert en Durkje de Vries. Siloam is helemaal afhankelijk van giften. De
benodigde middelen voor exploitatie en uitbreiding van het dorp worden
opgebracht door vrijwillige bijdragen, legaten en donaties van particulieren,
bedrijven en kerken. Zo helpen wij samen om Siloam te maken tot een fijne en
veilige plek waar kinderen liefdevol verzorgd en begeleid worden.

Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar zijn in haar omgeving, door de vele arme
mensen te helpen met voedsel, kleding en andere benodigdheden voor het
dagelijks leven.

29 oktober Verjaardagsfonds Diever

Het is de gewoonte tijdens de gedachtenisdienst in Diever te collecteren voor
het Verjaardagsfonds, het lief- en leedpotje. Behalve door deze collecte wordt
dit potje gevuld met bijdragen die de wijkhoofden van jarige gemeenteleden
hebben ontvangen. Het potje wordt besteed aan attenties voor gemeenteleden
die in het ziekenhuis hebben gelegen, voor een bloemetje bij jubilea en voor
kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.



Opbrengst collectes via collecte zakken en de GIVT-app.

Zondag

Diaconie

Kerkr.

3¢ col.

Doelen

27 aug

€171,55*

€ 110,20

D: Taize, Bangladesh
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk
etc.)

3 sept

€ 113,05

€79,93

€ 144,60

D: Taize, Bangladesh

K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk
etc.)

3e: Save the children

10 sept

€ 128,20*

€ 57,50

D: Daken voor Armenie
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk
etc.)

17 sept

€81,25

€ 63.50

D: Kerk in Actie Myanmar
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk
etc.)

* inclusief giften via de bankrekening.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie-collectes overmaken op
de bankrekening van de diaconie (Diaconie Herv. Gem.
Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de
collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters
collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het
college van kerkrentmeesters (Coll.v.Kerkrentmeesters
Herv. Gem. NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding
van de collecte CVK). Als u uw gift wilt geven via de GIVT-

app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1¢ coIIecte voor de
diaconie en de 2¢ voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3¢ collecte
toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de
collectezak in de kerk geven.

Melding van ziekte en overlijden.

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we
er aandacht aan kunnen besteden




Meditatieavond woensdag 11 oktober 2023
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf oktober elke tweede
woensdag van de maand een meditatiebijeenkomst.

De meditatieavonden zijn op de woensdagen 11 oktober, 8 november en
10 januari in het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

En op de woensdagen 13 maart, 10 april en 8 mei in het koor van de
Pancratiuskerk in Diever.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is
het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
ledereen die behoefte heeft aan stilte — of een poosje stil wil zijn in het koor
van één van onze mooie kerken — is van harte welkom.

Wij nodigen je van harte uit.

Als je interesse hebt kun je je opgeven bij:

Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en mail: immy.zuidema@home.nl
of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail:
jacominacoumou@gmail.com

De werkgroep Bezinning en Inspiratie

AGENDA
Datum Tijdstip Activiteit
3 oktober 13.30 - 14.30 Bijbelleesuurtje consistorie Nicolaaskerk
4 oktober 10.00 - 11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
10 oktober | 13.30 - 14.30 Bijbelleesuurtje consistorie Pancratiuskerk
11oktober 19.30 - 20.30 Koor van de Pancratiuskerk
13 oktober | 10.00 - 12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
17 oktober | 13.30 - 14.30 Bijbelleesuurtje consistorie Nicolaaskerk
18 oktober | 10.00 - 11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
24 oktober | 13.30 - 14.30 Bijbelleesuurtje consistorie Pancratiuskerk
27 oktober | 10.00 - 12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
31 oktober | 13.30 - 14.30 Bijbelleesuurtje consistorie Nicolaaskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 30 oktober 2023.

Kopij inleveren bij e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 november en 1 december 2023.



mailto:immy.zuidema@home.nl
mailto:redactie@hervormddieverdwingeloo.nl

Bijbelleesrooster
zondag 1
maandag 2
dinsdag 3
woensdag 4
donderdag 5
vrijdag 6
zaterdag 7
zondag 8
mandag 9
dinsdag 10
woensdag 11
donderdag 12
vrijdag 13
zaterdagl4
zondag 15
maandag 16
dinsdag 17
woensdag 18
donderdag 19
vrijdag 20
zaterdag 21
zondag 22
maandag 23
dinsdag 24
woensdag 25
donderdag 26
vrijdag 27
zaterdag 28
zondag 9
maandag 30
dinsdag 31

woensdag 1
donderdag 2
Vrijdag 3

Oktober 2023

2 Koningen 23:31-24:7
2 Koningen 24:8-17
2 Koningen 24:18-25:7
2 Koningen 25:8-17
2 Koningen 25:18-30
Mattelis 21:18-22
Mattets 21:23-32
Mattets 21:33-46
Psalm 21
Openbaring 1:1-8
Openbaring 1:9-20
Psalm 16
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11
Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29
Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
Psalm 73

Matteus 22:1-14
Mattels 22:15-22
Mattetis 22:23-33
Mattels 22:34-46
Psalm 109:1-20
Psalm 109:21-31
Openbaring 4:1-11
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-17
Psalm 10

November 2023

Openbaring 7:1-17
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12



COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER

Predikant:

Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo, tel. 0521-769070.
(vrije dag: donderdag)

e-mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl

Scriba:
Mw. H. de Muij-Fleurke, De Stouwe 3, 7986 PG Wittelte,
tel. 0521-591126. e-mail: scriba@hervormddieverdwingeloo.nl

Redactie ‘Samenspraak’

Mw. I.H. Ruiter-Herd, lemenkampen 3, 7981 DR Diever, tel. 0521-591639.
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, lemenkampen 10, 7981 DR Diever,

tel. m.06-46006226

e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl

Abonnement ‘Samenspraak’ 14 euro per jaar

Ledenadministratie:
Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498,
e-mail: ledenadministratie@hervormddieverdwingeloo.nl

Website kerk: www.hervormddieverdwingeloo.nl

Bankrekeningen:

College van Kerkrentmeesters Her. Gemeente NL89RAB003137.51.064
Diaconie Hervormde Gemeente Diever NL39RAB0O03137.51.382
Kerkblad ‘Samenspraak ’ NL64RAB0O03137.17.370
Verjaardagsfonds NL27RAB0O03137.57.127
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